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Van de
scriba,
Jan te Bokkel®

Op vakantie in Schipluiden. Een vrolijke
kerkdienst in de Dorpskerk meegemaakt.

Het bleek dat een familie met wortels in dat
dorp die wereldwijd was uitgezwermd, dat
weekend een relinie had georganiseerd. Het
bezoeken van de kerkdienst van
zondagmorgen was voor vele van die
familieleden een onderdeel van het
programma.

“Kwamen opa en oma in deze kerk?”

“Nee, die gingen naar de gereformeerde kerk”"
“Waarom zijn we daar dan niet?”

“Die kerk is er niet meer. Die is verderop. Die
kerk is verbouwd, er zitten appartementen in.”
“Dus opa en oma kwamen hier niet."

“Nee, dat paste niet bij hen. Toen.”

Zomaar een gesprekje van verschillende
generaties retinisten in de minuten voor de
aanvang van de dienst.

Mooi dat een jongere generatie interesse
heeft voor wat er over de geschiedenis van
een familie en van een kerk te vertellen valt.
Al hield ik sterk het gevoel over aan deze
opgevangen conversatie dat er nog veel meer
uit te diepen en te vertellen was dan dit korte
ogenblik toeliet.

Voor u ligt weer een Kerkklank voor een nieuw
seizoen. Met allerlei artikelen die bedoeld zijn
om u weer helemaal bij te praten.

Ik wens u veel leesplezier!

Inhoud
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Overdenking

“En zie!” - 0.a. Handelingen 8: 27, vertaling NBG

Op de laatste vrijdag van onze vakantie was het prachtig weer. Er stond een zonnetje aan een
strakblauwe hemel, het was 25 graden en er stond windkracht 2 a 3. Zeilweer!

Twee van mijn zonen en ik wilden zeilen in de kop van Overijssel. Ter voorbereiding las ik nog een
zeilboek voor dommeriken om nog even de puntjes op de ‘i’ te zetten qua kennis. Het was even
geleden.

Ik las over hoe je ook al weer overstag moet gaan. Je kunt niet recht tegen de wind in zeilen, maar
wel schuin, soms moet je de voorsteven door de wind heen draaien als je een andere koers wil
gaan varen, oftewel het over een andere boeg wilt gooien.

Ik las over wat je moet doen als je aan lager wal raakt. Alweer zo'n zeilterm die is ingeburgerd in
onze taal. De wind blaast dan vanaf het water op de wal, en je moet schuin tegen de wind in zien
weg te komen. Dat is, net als in het echte leven van lager wal wegkomen, een kunst!

Ik las de uitleg van termen die je niet kent als je je nooit hebt verdiept in de edele kunst van het
zeilen. Touwen bijvoorbeeld heten in de zeilerij geen touwen maar schoten. Maar het touw
waarmee je de boot vastlegt aan de kade heeft de prachtigste naam: ‘landvast’ Met de landvast
leg je het land vast aan de boot. In plaats van andersom!

Tsja, zo kun je er ook naar kijken. En ook daar zit wel een les in voor ons. Wat wij weten, hoe wij ons
leven leiden, wat in ons land gewoon is, hoe onze (westerse) blik is, zijn vaak leidend voor hoe we
naar de wereld kijken en wat we er in doen. Maar in de Bijbel lezen we van een andere weg. De
Heer leert ons dat niet wij de norm zijn, het middelpunt van de wereld, maar dat we mogen leren
kijken met Zijn ogen. De ander, dat is niet de vijand, de armoedzaaier of de buitenlander, maar de
medemens die zijn bestaan ook uit Gods hand mocht ontvangen. De wereld, dat is niet de plaats
die ons moet dienen en die we mogen uitbuiten, maar een schepping waarvoor we mogen
zorgen, en waardoor God voor ons zorgt.

Niet vooral jezelf breed maken, maar in verbondenheid met de ander en Gods schepping willen
leven, vraagt om eigen zekerheden op te geven, anders te leren kijken. Laat dat nou net het
jaarthema van de kerk het komende seizoen zijn! Zullen we proberen ons door de Geest te laten
verrassen?

Ds. Gijsbert Rohaan




Kennismaken met Jan Hallink,

Druk zonder ‘druk’

Even voorstellen

Het is begin augustus als wij op bezoek zijn in
De Hof om nader kennis te maken met Jan
Hallink. Koster, beheerder van de Hoéftekerk en
De Hof.

Jan is geboren in Ommen op 30 juli 1967. Hij
bezocht er de lagere school, de mavo en ging
later in Zwolle naar de KMBO. In 1996 trouwde
hij met Irene en gingen ze in Hardenberg
wonen. Jan en Irene kregen twee dochters, Lara
en Yente, die beiden nog studeren.

Jan heeft een veelzijdige loopbaan gehad. Zo
heeft hij bij diverse winkelketens gewerkt en
kwam hij in 1990 bij Landal vakantieparken
terecht. Hij heeft in Winterberg en op Texel
gewerkt. Veel reizen dus. In 2019 maakte hij de
overstap naar bioscoop en theater de
Voorveghter. En toen kwam corona, wat alles
op zijn kop zette. Hij werkte nog bij Dos
Piementos, de Gloepe en Stoof en toen kwam
de vacature koster Hoftekerk voorbij.

Wat trok je aan in de vacature

Wij vroegen Jan wat hem aantrok in de vacature.

Vooral het omgaan met mensen. Het tussen de
mensen staan, zegt Jan, trok hem in het
bijzonder. Ook het hebben van een luisterend
oor. Wat ook heel fijn in deze baan is dat je
eigen baas bent met heel veel
verantwoordelijkheid. Veel vrijheid, maar wel
met veel verantwoordelijkheid.

Na eerst twee maanden samengewerkt te
hebben met Hilko is Jan in juni zelfstandig aan
zijn baan begonnen. Het was heel fijn dat hij de
tijd heeft gekregen om ingewerkt te worden.
Ook Henja Bakkenes en Janneke Meijer hebben
hem daarbij zeker geholpen.

Wat zeker aantrekkelijk was en is in de vacature,
zijn de plannen met betrekking tot De Hof. Het
werken met vrijwilligers en samenwerking met
partijen als de gemeente Hardenberg, de STUW
e.a. is een uitdaging.

De Hof

We vragen Jan hoe hij de ontwikkeling van De
Hof ziet. Jan zegt: voorop staat dat De Hof er
voor iedereen is. Niet alleen voor
gemeenteleden van de PKN maar voor
iedereen. ledereen kan er binnenlopen, een
kopje koffiedrinken, lunchen een praatje
maken. De Hof is een soort dorpshuis, midden
in de stad, daarnaast hebben we de Stadskerk,
de Hoftekerk. Die open is voor het branden van
een kaars, stilte, een gesprek.

De Hof heeft veel vergader mogelijkheden.
Willen we deze beschikbaar stellen voor
organisaties en bedrijven dan zullen we daar
ook de faciliteiten voor op orde moeten
hebben, zo zegt Jan en zegt hij, dat zal niet
zonder investeringen gaan. Om De Hof nog
beter te benutten zou er gedacht kunnen
worden aan een boekenmarkt, vergaderingen
en feestjes. Vooral overdag zou de locatie nog
beter benut kunnen worden.

De stuurgroep, waar ook Jan zitting in heeft,
heeft nog veel ideeén om uit te werken.

Vrijwilligers

Wij vragen Jan of hij nog vrijwilligers kan
gebruiken. Jan zegt vrijwilligers heb je nooit
genoeg!



koster, beheerder van De Hof

Gastvrijheid

Jan geeft aan dat gastvrijheid hoog in het
vaandel staat. Zo heeft hij zelf ervaren hoe hij
ontvangen is door de predikanten, kerkgangers,
de koren etc. Het gevoel in een warm bad te
zijn binnengekomen. Dat gevoel willen we ook
doorgeven.

Hobby’s

We vragen Jan of hij hobby’s heeft en zo ja of hij
er nog tijd voor heeft. Jan zegt naast mijn gezin
is mijn grootste hobby volleybal, zowel actief
als passief. Actief in het recreantenteam, maar
ook als bestuurder en beheer van het sportcafé,
waar hij naast de inkoop ook achter de bar
staat. Helaas is er de laatste tijd niet veel
gekomen van het actieve deel, omdat er op
maandag en woensdag wordt gespeeld en het
dan ook vaak de drukste avonden in De Hof
zijn.

Druk zonder ‘druk:

Het kan wel druk zijn, maar het voelt niet als
druk zegt Jan. Wij wensen hem veel mooie jaren
toe als koster beheerder in onze gemeente en
zien de toekomstige ontwikkelingen van De
Hof met belangstelling tegemoet.

Ineke en Rezina




AN Protestantse kerk
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Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Door de sneeuw de regen
Door de wind

En door het vuur het water
Door de storm

Ik zal op zoek zijn

Door de woestijn de zee

Door de rivier

En door het dal langs de afgrond
Over de berg

Ik zal op zoek zijn

Door de woede door de bewondering
Door het succes de mislukking

Door de schaamte

Ik zal op zoek zijn

Door het verlies het verdriet
De overwinning

Door het donker naar het licht
Naar het eind

Ik zal op zoek zijn

Door de massa door de eenzaamheid
Door het gevoel wat ik bezit
Ik raak het niet kwijt

dk zal op zoek zijn

De tekst van dit liedje van Frank Boeijen is
ondertussen al weer veertig jaar oud. En toch
blijft dit liedje me raken. Frank Boeijen zingt het
zelf ook aan het eind van het liedje: “ik raak het
niet kwijt". Ik lees in dit liedje over de reis door
ons leven, die we allemaal op onze eigen
manier maken. Alle elementen komen we tegen
in ons leven en we gaan over hoge pieken, maar
ook door diepe dalen.

“lk zal op zoek zijn!” door alles heen moet er een
andere werkelijkheid zijn. Het kan toch niet zo
zijn dat ons leven, wat wij meemaken, dat dat
alles is?

Tegelijkertijd staat deze tekst vol met beelden
die we ook in de bijbel terugkomen.

Door het vuur gaan, door het water, door de
rivier: in Jesaja 43 lezen we over de belofte van
God: moet je door het water gaan — ik ben bij je;
of door rivieren — je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan het zal je niet
verteren, de vlammen zullen je niet
verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de
Heilige van Israél, je redder. Jezus werd door de
duivel verzocht in de woestijn, de woestijn waar
ook het volk Israél doorheen geleid werd op
weg naar het beloofde land. En Jona kwam
bijna om in de chaos en de dreiging van de zee,
vlak voor hij door God werd gered.

Ook door het dal en langs de afgrond gaan we
niet alleen want in psalm 23 lezen we: Al gaat
mijn weg door een donker dal, ik vrees geen
gevaar, want u bent bij mij. En over de bergen
lezen we in psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar
de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp
komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt
heeft.

Zo maken we allemaal onze reis door ons leven;
altijd in de hoop dat we van het donker naar het
licht reizen.

Maar hoe mooi ik het liedje van Frank Boeijen
ook vind; het lukt me alleen samen met het lied
dat als lied 416 in ons liedboek staat:



Ga met God en Hij zal met je zijn 24 september bingo voor alle leeftijden.
jou nabij op al je wegen Aanvang 14.30 tot 16.30 uur.

met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bert Broers

Riegs vBBE: AQ
START

26 september noabermoaltied de Heugte

27 september vrijwilligersbijeenkomst

VT1W llhgm ‘,,

Zondag 21 september hebben we in Radewijk

onze Startdienst. = b e d a
Het jaarthema dit jaar is 'Kijk. Laat je verrassen

door het werk van Gods Geest' Door ons hele

leven heen zien wij de sporen van Gods Geest
en mogen wij ons uitgenodigd weten om ons
door hem in ons leven te laten verrassen, steeds
opnieuw! Wees welkom in deze dienst, die ook
nu weer om 10 uur begint. In deze dienst
nemen wij afscheid van Arjan Ramaker als
diaken.

Na de dienst is er koffie thee en limonade . We
hebben een bijbelquiz en een creatieve
activiteit. Wat dat is, is nog een verrassing. We
sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.



&M, Protestantse kerk

‘ i wijkgemeente Heemse
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Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Verrassing!

“Ik hou wel van een verrassing, zolang ik maar
weet wat er gebeurt, en wanneer!” Misschien
kent u die grap wel. Houden we in de kerk van
verrassingen? Een nieuw kerkelijk seizoen en
zoals gebruikelijk is er een jaarthema in onze
Protestantse Kerk. ‘Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest’ zo luidt het nieuwe
thema. We regelen een boel in de kerk, maar ik
hoop dat wij ook ruimte hebben voor de
verrassingen van het werk van de Geest.

Als ik naar de afgelopen vier jaar kijk, sinds ik in
de wijkgemeente mag werken, heeft de Heilige
Geest mij behoorlijk verrast. Wat vindt u in de
afgelopen jaren een mooie ontwikkeling in
onze gemeente?

Oogst

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de
zomervakantie dachten wij opnieuw na over
een Bijbeltekst die eerder bij een heidag en
gemeente-avond centraal stond: ‘Zaai
rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw
land! (Hosea 10: 12)

WVij hebben met elkaar gedeeld wat we hebben

gezaaid het afgelopen seizoen, wat we hebben
geoogst, ook wat nog (meer) gezaaid mag
worden en nieuw land dat we zouden kunnen
ontginnen. Het resultaat heeft uin de
Aerninckhoff kunnen zien staan (zie foto).
Stenen in de grond, stekertjes dat we gezaaid

hebben en fruit dat geoogst is.. . Bijvoorbeeld
de plannen van de verbouwing die ‘gezaaid’ zijn
en tegelijk nog een steen is die we graag uit de
grond krijgen. Onze communicatie via onze
nieuwsbrief is een mooie vrucht, en ook zien we
vrucht bij jongeren die belijdenis hebben
gedaan en het inspirerende World
Servants-project.



Wij zijn benieuwd wat het nieuwe seizoen ons
gaat brengen! We trappen af met onze
startzondag op 21 september om 10.00 uur. De
startzondag is op een andere locatie, namelijk
bij het scoutinggebouw (adres: Bosweg 1,
Heemserveen). Kom zoveel mogelijk op de fiets
en neem als het kan een eigen stoel mee (er is
ook een aantal stoelen aanwezig). Na de
startdienst die zal worden geleid door ds.
Geralda Rohaan, zijn er activiteiten en sluiten
we af met een gezamenlijke lunch. Voor de
activiteiten geeft de organisatie de tip om niet
je allermooiste kleding aan te doen. Klinkt alsof
ons een verrassing te wachten staat.

In de zomer is de vergunning voor de
verbouwing van de Witte of Lambertuskerk
officieel goedgekeurd en is de verbouwing van
start gegaan. In de afgelopen tijd is begonnen
met onderhoud aan de buitenkant van de kerk
en schilderwerk. Ook de verbouwing aan de
binnenkant van de kerk is begonnen.

Een deel van de kerkbanken is uit de kerkzaal
verwijderd en zal worden verkocht. Mocht u
belang hebben bij een kerkbank, neem contact
op met Marco Kappert voor meer informatie.
Ondertussen raken we steeds meer gewend aan
onze kerkdiensten in de Aerninckhoff.

Aernlnckhoff
ledere vnjaagmorgen

Is de Aerninckhofs
00 uur en

klaar.

Het past allemaal goed, en wat extra stoelen
bijzetten is alleen maar mooi. Fijn dat we zo
flexibel met elkaar zijn, onderweg naar een
verbeterede vierplek in onze Witte of

Lambertuskerk. Dank aan alle mensen die zich
volop inzetten voor verbouwing en het tijdelijk
kerken in de Aerninckhoff!

Tot slot, om alvast in uw agenda te noteren: Op
zaterdag 25 oktober is er een
gemeenteactiviteit voor jong en oud! We gaan
met de bus naar.... een bestemming, ook al een
verrassing. Ik hoop dat u het aan kunt dat u het
nog niet weet wat er gaat gebeuren. Gaat u
mee?

Mede namens mijn collega’s een hartelijke groet
en een inspirerend nieuw seizoen gewenst!
In Christus verbonden,

Martijn van Breden

ledere vrijdagmorgen is de Aerninckhoff tussen 10:00 uur en
12:00 uur open. U kunt er een kopje koffie drinken,

een spelletje doen, gezellig kletsen en ook is er één van onze
voorgangers aanwezig.
ledereen is welkom!

NEWS
=

Ji)

Het kerkcontact en kerknieuws kan ook daar opgehaald worden. Is
de Aerninckhoff gesloten dan liggen ze in het fietsenhok voor u



Zondag 6 juli vierden we de overstapdienst van
Guus en Julie. Met de kinderdienst hebben we
afscheid van hen genomen en ze werden
welkom geheten in de kerk en bij de
tienerdienst en bij Teenz. In deze interactieve
dienst stond ‘de levensreis’ centraal. We hebben
momenten uit het leven van Jezus en uit het
leven van de kinderen besproken, dit deden we
aan de hand van verschillende koffers/tassen
met een verschillende inhoud. In de Bijbel wordt
het leven namelijk ook wel voorgesteld als een
reis; een reis die je met God mag maken.

In het eerste koffertje zat een doopkaart, van de
geboorte van Jezus. Wij zijn allemaal geboren,
maar iedereen heeft zijn eigen geboorteverhaal.
We spraken hierover met onze buurman/vrouw.
Ook zat er in het koffertje een rugzak voor Guus
en Julie, deze kunnen ze meenemen en vullen
op hun levensreis. We spraken over opgroeien
en dat je als kind wel eens ongehoorzaam bent.
Jozef en Maria maakten ook zo'n moment mee
toen ze Jezus kwijt waren en gelukkig
uiteindelijk weer vonden in de tempel in
Jeruzalem. Guus en Julie bleken ook een
familielid "kwijt’ te zijn, want waar zijn hun
opa's? Met de rebus uit de kinderrugzak konden
ze hun opa’s gelukkig weer terugvinden. In de
rugzak zat ook een zaklamp, voor het Licht op
hun levensweg. Voor in de kerk hing een
doopjurk en toen de derde tas werd geopend
bleken er twee grote flessen vol water in te
zitten. Dit water hebben we in de doopvont
gedaan en we hebben gehoord over de doop.
Bij de doop zegt God tegen jou: jij hoort bij Mij,
in jou heb lk vreugde. En dat is voor je hele
leven een prachtig iets; dat je een geliefd kind
van God bent! Vervolgens openden we de grote
wandelrugzak, waarin twee schepjes zaten. Er
werd een kruiwagen vol zand de kerk in
gebracht; hierin zat een cadeautje voor Guus en
Julie verstopt, die ze met behulp van de

10

schepjes opgegraven hebben. Het zand stond
symbool voor de woestijn en de moeilijke tijd
die Jezus daar had; en daarmee ook voor de
moeilijke dingen die je in het leven tegen kunt
komen. Het cadeautje was een armbandje, een
herinnering voor Guus en Julie dat ze bij Jezus
horen en als ze dicht bij Hem leven kunnen ze
de moeilijkheden van het leven aan. Toen was
de viskoffer aan de beurt. Jezus vertelde over
het koninkrijk van God. Dit deed hij niet alleen,
maar met 12 mensen die visser van beroep
waren. Jezus zei tegen hen: ‘lk maak jullie vissers
van mensen’ Maar hoe doe je dat eigenlijk? Dat
hebben we uitgebeeld; we begonnen met z'n
tweeén en uiteindelijk maakten we een hele
lange slinger van mensen die door de hele kerk
ging, zo konden we mensen vangen! In de
viskoffer zat ook een mars; voor energie op de
levensreis, maar ook als herinnering voor Guus
en Julie dat ze veel in hun mars hebben.

En als laatste was de oude koffer aan de beurt.
Hierin zaten twee blinddoeken; Guus en Julie
legden geblinddoekt een parcours af, waarbij ze
hulp kregen van Lies en Lienke. Dit als symbool
voor de uitnodiging van Jezus om Hem te
vertrouwen. In de koffer zat ook een Bijbel voor
Guus en Julie, als herinnering dat God altijd bij
hen is en om steeds maar weer te blijven leren
over Hem. Tot slot kregen Guus en Julie een
zegen mee voor op hun levensreis. Het was een
mooie en bijzondere dienst!



Startzondag Heemse

KOM ZOVEEL
MOGELIJK
OP DE FIETS EN

NEEM EVENTUEEL

UW EIGEN 9

STOEL MEE

-BlJ SLECHT WEER
IN DE AERNINCKHOFF-

Uitleg illustratie bij het jaarthema: 'Kijk! Laat
je verrassen door het werk van Gods Geest'

De illustratie toont een vlamvormig symbool in
levendige kleuren dat de veelzijdige werking

van Gods Geest uitbeeldt.

De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst
naar de Heilige Geest als een duif, terwijl de vlam
de vurigheid van de Geest symboliseert.

De druppel staat voor het levengevende water
en de kleurigheid representeert zowel de
creativiteit van de Schepper als de
veelkleurigheid van de schepping en de kerk.

1



De seniorenmiddagen in Heemse starten weer!

5 Elke derde dinsdagmiddag van
de maand is iedereen welkom
in de Aerninckhoff. We starten
om 14.30 uur met koffie/thee
en daarna is er een inhoudelijk
programma. ledereen is
welkom en neem ook vooral
iemand mee die het nog niet
* kent. Het programma is rond
~ ent/m december zijn dit de
onderwerpen:

16 september 2025: Uitleg over Vrijwillige Palliatieve ThuisZorg Na de pauze een spel

25 oktober 2025 ( zaterdag!): Excursie met de bus. Vertrek 9.30 uur en terug om 16.00 uur.
Verdere info volgt via kerkcontact

18 november 2025: Politie komt uitleg en tips geven + Stamppotten buffet

16 december 2025 : Kerstviering

4
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We willen op reis met de senioren en
junioren en iedereen die er tusgen zit.. *
en wel op 25 oktober. e
Met de bug naar...? - Wordt later bekend
gemaakt-, maar zet de datum alvast

u l ‘lop de kalendeq\\
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In de vakantie kregen we van iemand die kleiner ging wonen een aantal
boeken cadeau. Theologische boeken en wat romans. Van één boek
bleef de titel hangen en het nodigde me uit om het te lezen.

‘Mintijteer’ van Esther Maria Magnis. Het boek kwam in 2016 al uit,
maar sommige boeken zijn tijdloos. Dat bewijst dit boek ook. De
originele titel in het Duits geeft aan waar het boek over gaat: Gott
braucht dich nicht, Eine bekehrung. (God heeft je niet nodig, een
bekering).

In het boek beschrijft Magnis hoe ze op jonge leeftijd zichzelf en haar
christelijke geloof verliest door de ziekte en het sterven van haar vader.
Zeis dan 15 jaar oud. Hartstochtelijk had ze gebeden met haar broer en
zus om genezing. Als haar vader toch sterft, sterft haar geloof in God
eigenlijk ook. En in rauwe bewoordingen geeft ze weer hoe de wereld
er dan voor haar uitziet en hoe grotesk en ook clownesk reacties van mensen zijn en hoe die clown
ook in haar eigen gedachten tekeer gaat. Waar ze tijdens het ziekteproces van haar vader
hartstochtelijk gelooft, is ze van God losgeraakt door zijn sterven. Wat dat met een mens doet,
beschrijft ze met de metafoor van het circus en de clown. Het bijzondere van dit boek is de
beschrijving van de kanteling die ze meemaakt. Hoe woorden over God afstand scheppen en hoe
God zelf de Aanwezige blijkt. Hoe ze aan God ontdekt wordt. Op indrukwekkende wijze weet ze
hier woorden aan te geven.

“Wie zozeer de aanwezigheid van God heeft geproefd, op de diepste bodem, daar waar leven bijna niet
mogelijk is, waar de angst als duizend pissebedden de kleinste gaten en spleten zoekt om bij je binnen te
kruipen, wie één keer in de vuurkring die God om ons heen kan trekken heeft geleefd, daar waar geen
andere macht toegang heeft, die heeft geen woorden meer voor God. Voor zo iemand is God werkelijker
dan een steen. Die kan op den duur niet meer discussiéren over het bestaan van God, want dat is
gewoon absurd.” (achterflap van het boek)

Het boek raakte mij. Hoe oude geloofswoorden, vervormd als ‘Mintijteer; een kanaal worden voor
God. Hoe die God de Aanwezige is, waar woorden bij tekort schieten. Je merkt het zoeken naar de
goede woorden. In het boek is een ontwikkeling zichtbaar van afzetten tegen alles naar
ontvangen. Mocht je in het eerste deel wat wrevel voelen en geneigd zijn het weg te leggen, lees
dan toch verder. Het zal je goed doen!

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

13



" l\ Protestantse kerk

y  wilkgemeente Marslanden
W

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem A
——

yvonnevanbenthem@

pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

*

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

4~ I ,u"...
' & *-,y‘g'
Scriba: & :
Sander en Mariétte Zoer ” '
06-40404407

scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Ja, endan is het alweer september. De dagen
worden korter, alles start weer op: werk, school,
studie. We hopen dat iedereen een fijne zomer
heeft gehad. Tot rust heeft kunnen komen en
de batterij weer op heeft kunnen laden, dan
kunnen we weer met positieve kracht verder
gaan. En zo doen we dat ook in PKN
Marslanden. Op 10 september komt het
moderamen (dagelijks bestuur) bijeen en op 18
september de wijkkerkenraad. Er wordt dan
gesproken over de diensten, activiteiten binnen
PKN Marslanden en de bezetting van de
wijkkerkenraad. De bezetting loopt wat terug,
er is moeilijk nieuwe aanwas te vinden, meer
hierover leest u verderop in deze editie.
Ondanks dat we niet compleet zijn, gaan we er
voor de volle 100% weer tegenaan! Doen u en
jij ook mee?

Op zondag 13 juli hadden we de afsluitende en

tevens overstapdienst van het seizoen.

Acht kinderen sprongen via de trampoline over
14van de leiding van de kindernevendienst, naar

de leiding van de tienerdienst. Ze kregen een
tasje met een boekje, een Mars©; want je hebt
wat in je mars en een puzzelboekje voor tijdens
de vakantie. Ook staken ze in de dienst een
gepersonaliseerde kaars aan, die ze na de
dienst mee mochten nemen naar huis.

En wat een reislustige jeugd, zoals we op de
foto's tijdens de dienst hebben kunnen zien.
Het was weer een mooie afsluiting van 8 jaren
kindernevendienst. We wensen de
overspringers heel veel plezier bij de
tienerdiensten

Programma:

9.30u viering
10.30u koffie/ thee/ limonade met wat lekkers
11.00u creatieve activiteit - fotospel
12.00u lunch
De voorbereidingen voor de startzondag zijn in
volle gang. Het thema is: 'Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest. We gaan
ontdekken hoe je op allerlei onverwachte
momenten en plekken iets van God kan zien en
ervaren. We starten met een viering, waarbij
Musette de muzikale begeleiding zal doen.
Daarna is er drinken met wat lekkers. Hierna
een leuke creatieve activiteit, bij mooi weer
buiten. Mensen die minder goed ter been zijn,
gaan in de Matrix creatief aan de slag. We
eindigen met een gezamenlijke lunch.
Vanwege de inkopen hiervoor, is het nodig te
weten hoeveel personen er komen. Je kan je
opgeven bij Jan Veneman. Per mail:
janveneman@ziggo.nl, telefonisch of via
whatsapp: 06-53849663. Hopelijk tot dan!
Ds. Yvonne!




Op zonder 21 september nemen wij afscheid
van aftredende kerkenraadsleden en
bevestigen wij nieuw kerkenraadsleden.

We nemen afscheid van Truus Meinen (diaken)
en Sander en Mariétte Zoer (scriba).

We bevestigen Jeanet Otten en Aly Mulder als
diaken en Berno Nijboer als ouderling. Voor
Sander en Mariétte is helaas nog geen
opvolging gevonden. Mocht je de kerkenraad
(op wat voor manier dan ook), willen
ondersteunen? Laat het ons weten!

We willen jullie graag meegeven dat u zelf of via
een ander een beroep op het pastorale team
kunt doen. Schroom niet om dat te doen.
Wanneer wij van een situatie weten, kunnen wij
er aandacht aan geven.

Voor pastorale bijstand kunt u zelf, of een ander
namens u, bellen met of mailen naar: ds.
Yvonne van Benthem, 06-23877515,
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag.
Op maandagmorgen is er vanaf 10 uur
gelegenheid om ds. Langbroek te spreken in de
Hoftekerk en u kunt er zo naar toe komen.
Daarbij is er de mogelijkheid om zelf contact
met ds. Piet op te nemen en een afspraak op
een ander tijdstip en/of andere plaats te maken.
Bel daarvoor 06-422 160 19 of mail
info@pietlangbroek.nl

Pastoraat is de kurk waar de gemeente op drijft
en een speerpunt in de Marslanden. Er wordt
naar elkaar omgezien. Het pastoraal team
draagt zijn steentje bij in de Schoutenhof,
Rigtershof, Atalanta, Blanckvoorthuis,
Baalderborggroep en elders in de wijk waar dit
nodig is. Er worden geboortebezoeken
gebracht en het pastoraal team helpt de
wijkkerkenraad met acties. Er zijn
koffiemiddagen in de Schout geweest, waar de

oudere gemeenteleden op af kwamen. Het
waren gezellige middagen. Het zorgt voor
verbinding tussen deze groep in de wijk. Ook na
de zomerperiode zullen deze activiteiten weer
plaats vinden. We kijken er nu al naar uit!

Doopgedachtenis viering

Je doop is een van de basisgegevens van je
geloof. Het is een opdracht van Jezus zelf om
mensen te vertellen over het geloof en hen te
dopen. Maar vaak is dat al lang geleden
gebeurd. Vaak ook zonder dat je je er nog iets
van kan herinneren. Misschien alleen door de
foto's in je fotoalbum. In de Paasweek wordt
traditioneel ook de doopgedachtenis gevierd.
Omdat daar niet iedereen bij aanwezig kan zijn,
zeker de kinderen niet, is vorig jaar het idee
ontstaan om een doopgedachtenisviering te
houden. In de veertigdagentijd, dus verbonden
met en onderweg naar Pasen.

Dat was erg goed bevallen.

Ook dit jaar hebben we dit weer gedaan. Tijdens
de viering hoorden we over de betekenis van
de doop. Revival zong mooie liederen met ons
over het thema, begeleid door Martijn van
Breden op de piano. Aan het einde van de
viering hebben we een ronde gemaakt. Je kon
langs het doopvont lopen, waar doopwater in
zat. Daar kon je je voorhoofd mee aanraken of
een kruisje op je voorhoofd maken. Daarna liep
iedereen langs de Paaskaars. Daar kon de eigen
doopkaars of een waxinelichtje aan ontstoken
worden. We eindigden met zijn allen in een
kring. Het was heel mooi om zo met ons allen
stil te staan bij onze eigen doop, maar ook bij
hoe mooi en belangrijk dopen is.
Gesymboliseerd met dat iedereen zo op zijn
eigen manier het licht van Jezus laat schijnen in
zijn of haar omgeving. In de kring zongen we
ons laatste lied en werd de zegen gegeven. Het
was een mooie viering.
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! W, Protestantse kerk
‘ ’ wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Op stember vieren we onze eerste viering
inde Kamp En dat wordt — net als anders! — een
bijzondere. Het is “start/favorietlied
/bevestiging” in één. Wat betekent dat? Het
betekent vooral dat onze gemeente bruist.
“Favoriet lied"= voor de zomer hebben jullie aan
kunnen geven welk christelijk lied je inspireert.
Een heel aantal van die liederen gaan we zingen
met jullie verhalen erbij! Altijd mooi om van
elkaar te horen wat je raakt in het leven én hoe
God daar een rol in speelt.

Start is: we gaan weer beginnen met het
kerkelijk seizoen. Dat wordt een bijzonder. We
gaan kijken hoe we verder willen als gemeente,
we nemen afscheid van ds. Wim, we gaan op
zoek naar een opvolger én we blijven gewoon —
nou ja, het is best bijzonder! — samen verder
gemeente zijn in én voor Baalder.

Bevestiging: er zijn Goddank weer mensen die
taken op zich gaan nemen. Er zijn ook mensen
die nog een periode verder gaan. Het is écht zo
dat de meeste mensen genieten van het werk in
de kerk dat ze doen. Er hangt altijd iets omheen
van “zwaarenzo”. Dat is van vroeger, het is niet
voor niets dat mensen uit zichzelf aanbieden
om door te gaan. Blij mee dus! De
Nu-je-onderwegband zorgt voor de muziek, ds.
Wim is de voorganger en uiteraard is er een
kinderactiviteit voor en na de dienst!
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Op 28 september gebeurt er eigenlijk ook iets
heel moois. Het is het weekend waarin we
vieren dat wijk Baalder 50 jaar bestaat. Dat hele
weekend is het daarom feest rond de Kamp én
de tent die er zal staan. Op die zondag gaan we
samen met onze zussen en broers van de NGK
én wie maar wil een dienst houden in de tent.
Collega's ds. Adrian Verbree en ds. Wim gaan
voor, de Nu-je-onderwegband zorgt voor de
muziek en er is vast koffie enz. na afloop en
plezier. Mooi dat we dat sdmen doen als kerken
en met ieder die wil in Baalder! Zie het bericht
verderop!

Uiteraard gaan we na de zomervakantie weer
van start met het Baalder Buffet. Wel anders dan
u gewend bent van ons, want in september
SCHUIVEN WLJ aan bij Baalder 50 jaar. U kunt
dan meedoen aan een lunch. Hoe dit er uit
komt te zien is nu nog niet bekend, maar zal via
social media van zowel ons als de
wijkvereniging naar buiten komen. Vanaf
oktober gaan we weer op de vertrouwde wijze
verder. U kunt dan elke 4e vrijdag van de maand
aanschuiven bij het Baalder Buffet . In oktober
en november zijn vanaf 17.00 uur de deuren van
de Kamp geopend. In december hopen we in de
verbouwde Boerderij te kunnen. Het Buffet is
voor iedereen in de wijk Baalder die niet alleen
aan tafel wil zitten of die eens in een andere
omgeving wil eten. Maar dat om welke reden an
ook niet kan.



Het gaat om gezelligheid, plezier en samenzijn.
Elke maand heb je de keus uit verrassende
gerechten, maar altijd gevarieerd en met liefde
bereid. Om de kosten hoef je het niet te laten ;
€ 3.00 per persoon en € 1.00 voor kinderen
onder de 12 jaar.

Aanmelden kan door te bellen of te appen naar
06-45254897 of een e-mail sturen naar
BaalderBuffet@gmail.com. Graag ontvangen we
je naam, adres en telefoonnummer. Uiteraard
gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Geef
belangrijke informatie door zoals eventuele
allergieén en dieetwensen. Ook voor
vervoersproblemen kunnen we in overleg naar
een passende oplossing zoeken.een passende
oplossing zoeken.

A
V' 4

P
BAALDER

Het is u vast niet ontgaan dat er bij de ingang
van de wijk een “banner” staat, waarop vermeld
wordt, dat de woonwijk Baalder 50 jaar bestaat.
En dat wordt gevierd, o.a. langs het “Rode pad”.
Wie van ons woont hier het “langst”? Een aantal
van ons woont er al meer dan 40 jaar. Dat geeft
wel aan, dat het hier fijn wonen is.

Dit jubileum wordt groots gevierd. Vanaf

24 september vinden er allerlei activiteiten
plaats, vooral in en om De Kamp. Binnenkort
rolt er een speciale flyer bij u in de brievenbus
met daarop het complete feestprogramma voor
jong en oud. Een werkgroep is al vanaf mei
bezig met de voorbereidingen.

Wat mogen wij verwachten? Dat verklappen wij
nog niet helemaal. Wel is het belangrijk dat jij
de dagen alvast vrij
houdt in je agenda. Want dit mag je niet missen!
Op de zaterdag 27 september komt er een grote
feesttent waarin wij ‘s avonds met elkaar feest
kunnen vieren. Kijk even of de tijden of zelfs de

datum van uw straatbbq / buurtfeest eventueel
op die dag hiervoor aan te passen zijn. Overdag
hebben wij evenals voorgaande jaren weer de
burendag met als vast onderdeel de
kleedjesmarkt. Misschien een idee om alvast
iets te gaan opruimen in de weken ervoor. Op
de burendag worden er weer knieperties
verkocht en is de suikerspin machine weer
aanwezig. Ook is er een Rodeo stier wat vast
voor hilarische situaties zorgt.

De sfeer wordt vast nog extra vrolijk omdat er
optredens zijn van een muzikaal duo en een
koor. Kortom, dit kan alleen maar zorgen voor
een vrolijke dag.

Omdat er op zaterdagavond een grote tent staat
bij De Kamp was het toch erg jammer om die
zondag niet te gebruiken. Welnu, dat is gelukt!!
lets waar we superblij mee zijn.

Beide kerken uit de wijk, NGK en PKN Baalder
hebben het plan opgevat om samen op
zondagochtend met elkaar een dienst te vieren
in de “feesttent”. Met als thema: feest verbindt!!
Waarbij natuurlijk alle wijkgenoten van harte
welkom zijn om dit mee te vieren.

We beginnen op zondagochtend

om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er inloop met
koffie. De voorgangers zijn ds. Adrian Verbree
en ds. Wim van der Wel. Ook zal er een
kinderkoor gevormd worden van leerlingen van
De Risaeusschool en De Elzenhof. De
begeleiding wordt verzorgd door De Nu Je
Onderweg band.

Kortom als dit geen feestelijke afsluiting is van
zo'n prachtige feestweek! We hopen dan ook op
een tent vol blijde mensen, die samen de
verbinding zoeken.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Wim van der Wel
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A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Het jaarthema nodigt ons uit om met nieuwe

ogen te kijken naar de werking van Gods Geest.

Ons geloof stimuleert ons om ontvankelijk te
1§ijn voor Gods aanwezigheid in het alledaagse

en te herkennen hoe de Geest werkt, dikwijls op
verrassende manieren. Wij kijken met
verwondering naar wat er om ons heen gebeurt
en ontdekken hoe de Geest werkzaam is in kerk
én samenleving. Wij laten ons verrassen door
Zijn creatieve werk in het leven van alle
mensen. Ook worden wij aangemoedigd om
verantwoordelijkheid te nemen voor onze
medemens, de schepping en de wereld waarin
wij zijn. Door om te zien naar elkaar, te bidden
en te zingen, te vieren en het goede te doen,
voeden wij als gemeente van de Heer een
hoopvolle levenshouding.

Op zondag 7 september komen we om 10:00
uur samen voor de eerste dienst in de Beek. Het
is ongelooflijk fijn om weer samen te kunnen
komen en elkaar te ontmoeten. We gaan kijken
naar de bijdragen die zijn ingeleverd door jullie
van foto's en een stukje tekst bij het jaarthema.
We zijn blij om jullie te vertellen dat Jan Jaap
Boessenkool ons team (moderamen,
wijkkerkenraad) komt versterken. Op zondag 7
september zal de ambtsbevestiging
plaatsvinden als beleidsouderling. In de
taakgroep diaconie neemt Erik Nijeboer de taak
op zich van voorzitter. De groep diakenen is een
gezellige club, dus dat komt helemaal goed.
Wanneer je je bij hen wilt aansluiten, dan kan
dat, want er kan nog wel een diaken bij.




Post

Aan het begin van het seizoen krijgt elk adres in
september de jaarlijkse enveloppe met daarin
informatie over onze wijkgemeente. Er is
opnieuw gelegenheid om uw bijdrage aan de
Baalderveldpot te geven. Wij kunnen hiermee
samen weer mooie dingen in onze
wijkgemeente organiseren. De kosten voor de
muzikale ondersteuning van Kees Kuiper en
Elvira Nijmeijer in de zondagse vieringen,
kaarten, bloemen en kleine presentjes in kader
van omzien naar elkaar. Ook het materiaal voor
de liturgische schikkingen en inrichting van de
Beek tijdens de vieringen wordt hieruit betaald.
Een aantal SoSoSo-maaltijden en Paasontbijt in
de Veertigdagentijd en denk ook aan het
Jeugdwerk, de Kindernevendienst en de
Basiscatechese op de Bloemenhof. Kortom, de
Baalderveldpot wordt van harte bij jullie
aanbevolen.

Leeskring

Wij lezen dit seizoen het boekje van Jan Offringa
met de titel ‘Frank en vrij geloven. De tien
artikelen van een liberale dominee! Uitgeverij
Skandalon 2024 ( € 17,50).

Het boekje is geschikt voor een gespreksgroep
en begint met twee basale vragen. Waarom
nemen we geen genoegen met ‘de dood van
God?” en ‘Op welke
manier blijft Jezus
belangrijk voor onze
levensoriéntatie?” Er
komen verschillende
thema's aan de orde, zoals
vergeving, geloofstwijfel
en leven na de dood. In
heldere taal weet Offringa
ons aan te spreken en laat
zich kennen als een
liberaal theoloog met een
franke en vrije manier van
geloven. De leeskring
staat onder leiding van ds. Piet Langbroek. We
komen samen op zes dinsdagavonden, om half
acht (19.30 uur) in De Hof, Huis van verbinding.
De eerste keer op 7 oktober bespreken we
inleiding en hoofdstuk 1; vervolg op 4
november, 2 december, 27 januari, 24 februari
en 24 maart.

Frank en
vrij
geloven
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&\, Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Kerkelijk werker:
Vacature

Een nieuw seizoen gaat van start — ook al stopt
de kerk nooit helemaal. Hierboven leest u het
landelijke jaarthema van de PKN. Dit roept veel
op. Laten we ons verrassen in de kerk, in ons
dagelijks leven? Staan we open voor het
onverwachte? Verlangen we naar wat God door
zijn Geest in ons leven, in de samenleving en in
de kerk zal doen? Dan haalt dat ons weg uit de
sfeer van krimp en kramp, van ‘alles wordt
minder’ en ‘vroeger was het beter’ Ja, we zijn
met minder en ja, we missen jonge(re) mensen.
Maar geloven we dat God door zijn Geest ook
nu werkt in de kerk en de samenleving? Als we
dat geloven, dan kunnen we verrast worden.
Door mensen die er zijn voor anderen. Door
troost in groot verdriet. Door hulp vanuit
onverwachte hoek. Door andere manieren van
kerk-zijn, door andere oplossingen om
voldoende ambtsdragers te vinden. Sta open
voor wat er in het komende seizoen gaat
gebeuren!
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Op zondag 14 september houden wij onze
startzondag in de wijk Centrum. Het nieuwe
jaarthema van de PKN is: 'Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest' Wij hebben
muzikale ondersteuning van het
koperensemble en een combo voor onze
samenzang. Voorganger in de dienst is Martijn
van Breden. Na de dienst alle ruimte voor
ontmoeting met elkaar, bij- en napraten en het
traditionele broodje hamburger mag natuurlijk
niet ontbreken samen met ander lekkers.
Opnieuw zal de startdienst plaatsvinden op de
Atletiekbaan (Sportboulevard Hardenberg),
aanvang 11.00 uur. Bij tegenvallende
weeromstandigheden wijken wij uit naar de
Hoftekerk. Het belooft een aansprekende dienst
te worden voor jong en oud dus neem gerust
uw vrienden en familie mee. Tot dan!

In de eredienst van zondag 21 september in de
Hoftekerk zullen we afscheid nemen van een



aantal ambtsdragers. We zijn blij dat we ook
enkele nieuwe ambtsdragers mogen
verwelkomen. Ds. Pieter Noordmans gaat voor
in deze bijzondere eredienst, waarvoor u
allemaal van harte bent uitgenodigd. Diaken
Gerard Timmerman en de ouderlingen Aart
Mulder, Jan Kremer en Marga Hoving zullen

afscheid nemen. Alle vier hebben vele jaren hun

ambt mogen uitoefenen. We zullen hen gaan
missen in onze kerkenraad en ze zullen ook
zeker gemist worden in hun werk in onze
gemeente. We zijn hen dankbaar voor hun
persoonlijke inbreng en voor het vele werk wat
ze hebben verzet in onze wijkgemeente
Centrum. Uiteraard begrijpen we ook dat het
goed is om het stokje op een bepaald moment
over te dragen aan nieuwe mensen. De namen
van de nieuwe ambtsdragers zullen bekend
worden gemaakt via een bericht op
Kerknieuws. We hopen veel gemeenteleden te
mogen ontmoeten in deze eredienst, en ook na
de viering bij een kopje koffie of thee met iets
lekkers. Noteert u deze datum vast in uw
agenda?

Ber

1ssie

oepingscomi

Er wordt hard gewerkt aan een profielschets
voor een nieuwe dominee. Tijdens de
startzondag wordt deze aan de gemeente
voorgelegd. Van verdere ontwikkelingen wordt
u later op de hoogte gehouden.

september. Wij spreken hier nogmaals onze
dank uit naar Ellen voor haar werk in onze wijk.
Er is nieuwe pastorale hulp gevonden voor de
vacante adressen die eerder ds. Noordmans als
wijkpredikant hadden. Op het moment van
schrijven lopen er nog gesprekken met deze
kandidaat, zodra alles rond is zullen wij dit
vermelden op het Kerknieuws en volgt het
voorstellen in een kerkdienst.

Reuring in De Hof! De hele zomer was er op
maandag en donderdag Open Huis - met koffie
- kerk - lunch én met interessante
informatie-ochtenden die door de Stuw werden
georganiseerd. Op zaterdag kwamen mensen
graag luisteren naar muziek. Er zijn nieuwe
beeldschermen geplaatst en de inrichting
wordt langzamerhand steeds gezelliger en
efficiénter. Wees welkom en neem mensen
meel!

Een goede start in het nieuwe seizoen wens ik u
toe, mede namens mijn collega’s,

Ds. Elly Veldman
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Zondagmorgen 13 juli 2025 heeft een aantal mensen gewandeld met pkn Hardenberg centrum na
afloop van de dienst. Er was een mooie opkomst en het was heerlijk wandelweer, onderweg
werden we verrast met koffie/thee en broodjes.

Henja Bakkenes
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In herinnering

Sjoerd Bies

Op 7 maart 1936 zag Sjoerd het levenslicht in
Tietjerksteradeel, Friesland. Sjoerd was het 4e
kind in het gezin Bies. Hij kon goed leren en had
daar ook plezier in. Hij studeerde af in Civiele
techniek.

Hoewel Nel ver bij hem vandaan woonde,
kregen ze kennis aan elkaar en ze trouwden in
1961. Ze gingen wonen in Zaltbommel. Samen
kregen ze drie kinderen: Elze, Alja en Peter.
Sjoerd solliciteerde naar een functie bij de
gemeente in Hardenberg en daar werd hij
aangenomen. De laatste periode van zijn
werkzame leven was hij daar directeur
gemeentewerken.

Ze woonden aan het Meteoorplein 13. Een
prachtige plek met een mooi uitzicht. Sjoerd
hield van tuinieren en dat kon hij hier naar
hartenlust. Hoewel hij al heel lang in Heemse
woonde met zijn gezin, zat dat Friese bloed
duidelijk in hem. De gemeenschap was
belangrijk voor hem. Naast zijn functie bij de
gemeente wilde hij ook de gemeenschap
dienstbaar zijn en zo was hij op vele plekken

actief: onder andere in de kerk, de sportraad
van de gemeente, het schoolbestuur, Clara
Feyoena Heem.

Toen hij met pensioen ging, had hij veel
aandacht voor de kinderen en kleinkinderen.
Daar genoot hij van, evenals van de buurt, waar
ze zulke goede contacten hadden. De laatste
jaren ging het steeds wat minder met Sjoerd.
Hij kreeg kanker en op 4 juli stierf hij. Bij zijn
afscheid klonken de woorden die hij had
aangereikt: Geloof, hoop en liefde, maar de
meeste van deze is de liefde. (1 Korinthe 13).
Dat die liefde van God Nel en de kinderen en
kleinkinderen moge dragen.

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

Berendina Kamphuis - Oldehinkel

Op 13 juli overleed Diny onverwacht. Ze werd
87. Op vrijdag scharrelde ze nog op het erf,
bekeek met liefde en kennersblik de koeien, op
zondag stierf ze.

Haar hele leven speelde zich af in Radewijk.
Lang woonde ze met haar man Gerrit Jan op de
boerderij aan de Radewijkerweg 66. Dat was
haar plek. Maar ze had ndg een plek, waar ze
zeer graag kwam: de kerk. Eerst de kerkzaal,
toen Gereformeerd en Hervormd nog niet
samen waren, later “de Opgang”. Diny is een
kind van haar tijd geweest: je praat niet over
wat je van binnen voelt. Je moet naar de
buitenkant kijken om te weten wat er binnenin
leeft. Binnenin woonde veel liefde, want dat
straalde ze uit. Ze liet zich voeden door de
woorden van God, liet die binnen en leefde
daar blij uit, met humor. Zingen deed ze graag.
Wat je niet zeggen kunt, kun je soms wél
zingen. Zorgzaam voor haar man, haar
schoonouders en oom Gait toen die nog op de
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boerderij woonden, voor haar drie kinderen (en
schoonkinderen!) én kleinkinderen en zelfs
achterkleinkinderen.

Gerrit Jan was de “administratieboer’, Diny was
eigenlijk de koeienboer. Ze had een groot hart,
ook voor de asielzoekers die in Radewijk
kwamen wonen. Jarenlang trok ze met hen op,
nam ze mee naar haar favoriete huis — de kerk -
en toen ze verhuisden bleven de contacten.

Na het sterven van Gerrit Jan voelde ze zich
vaak alleen, ondanks de lieve zorgen van haar
kinderen, in het bijzonder Dineke. Het “olderluk
huus” was een derde veilig thuis. En toen was er
plotseling het einde. We vertrouwen erop dat
ze heel welkom is in het Eeuwig Thuis.

Ds. Wim van der Wel



In herinnering

Ans Veltink

Ans Veltink werd op 11 juli 1936 geboren als
derde kind en als eerste meisje in het gezin van
Lou en Henderkien Veltink.

Ans had helaas geen onbezorgde jeugd. Eerst
de oorlogsjaren waarin zij nog heel jong was,
maar doordat vader in het verzet zat en er
diverse keren razzia's op de boerderij waren,
was het een angstige tijd.

In het gezin Veltink werden 10 kinderen
geboren. Omdat moeder reumatisch was moest
de jonge Ans al vroeg bijspringen om de
jongere kinderen op te voeden. Ans had veel te
verwerken in haar leven. Haar verloofde
Jochem Glastra overleed op 24-jarige leeftijd
aan leukemie en ook haar hartsvriendin Mini
Emmens kwam jong te overlijden. Later kwam
zij Henk Landstra tegen en met hem is zij op
zeven juni 1963 getrouwd.

Het gezin va Henk en Ans werd verblijd met een
dochter en een zoon. Ook kwamen er vier
kleinzoons. Helaas hield het huwelijk van Henk
en Ans geen stand en na 45 jaar huwelijk
volgde een pijnlijke scheiding. Ans kwam terug

naar Hardenberg waar zij aan de Admiraal
Helfrichstraat is gaan wonen. Het was een
goede tijd. Zij wandelde graag en veel. Koken
en bakken waren haar hobby's. Helaas kreeg
Ans Alzheimer en de wereld om haar heen
veranderde. Zij moest naar het Vechtdalhuis
waar zij een goede tijd heeft gehad. Zij was
graag bij de sfeervieringen.

Ans had haar afscheid goed voorbereid. De tekst
voor de rouwkaart en de liedjes voor de dienst
had zij allemaal al klaarliggen. Wij hebben dan
ook afscheid van haar genomen met de
woorden van Mattheus 28:20 in de vorm die
Ans ons had aangereikt. Als terugkijken pijn
doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan
naast je: [k ga met je mee, Ik ben altijd bij je,
Alle dagen. Dat deze woorden ook de kinderen
en kleinkinderen tot troost mogen zijn.

Jan Timmer

Jan Bouwhuis

Jan Bouwhuis stierf vrij onverwacht op 26 juli,
74 jaar oud. Jans leven heeft zich op één
vierkante km. afgespeeld en daar was hij erg
gelukkig mee. De boerderij van zijn ouders lag
naast de Sjaloomschool, ca. 200 meter van de
Hessenwegkerk en daar groeide hij op met zijn
opa en oma, vader en moeder en twee zussen.
Het was er hecht. Jan was een karakteristieke
man: goed in cijfers. Cijfers kloppen! Jan had
iets van zwart-wit, want dat klopt ook. Hij heeft
dus in de administratie gewerkt, was scriba van
de kerk tot 2x toe. En tegelijkertijd heeft hij ook
gefeest in zijn jonge jaren! Papillon en Jan, die
gingen samen. Een ruwe bolster met een klein
hart. Dat hart klopte hard voor de kinderen van
zijn zus! Daar genoot hij erg van. Wilmar werd
de liefde van zijn leven. Dat deed ze door heel
trouw te zijn naar Jans familie en Jan zelf. Zeker
na het overlijden van Jans vader werd Wilmar
steeds meer onderdeel van het gezin én van
Jan. Ze hebben elkaar 30 jaar lang gelukkig

gemaakt! Jan en Wilmar zijn op een zeker
moment verhuisd naar Hessenweg 37, nu aan
de andere kant van de Hessenwegkerk. De
laatste jaren waren niet makkelijk vanwege de
gevolgen van tia's. Ze bleven elkaar liefhebben
en vasthouden. Toen was er onverwacht de
hartaanval. Na wat complicaties is Jan daaraan
gestorven. We hebben de dienst gehouden in
de Hessenwegkerk, waar hij gedoopt was, vaak
kwam, afscheid heeft genomen van zijn
ouders/grootouders. En waar hij met Wilmar
was getrouwd. Die kerk, God, de bron van zijn
geluk en leven én sterven. Geluk speelt zich
soms af op 1 vierkante kilometer. Niet het vele
is goed, het goede is veel. In Gods goede
handen geborgen!

Ds. Wim van der Wel
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Bijbel in 1 jaar
o.l.v. ds. Geralda Rohaan en Rebecca van Breden

Altijd al eens de hele Bijbel willen lezen? Dit is je kans! ledereen kan
meedoen. Je leest elke dag een stuk uit de Bijbel, op je eigen moment en

per zes weken wisselen we ervaringen uit: wat raakte je, wat verraste je,
wat begreep je misschien niet? Zo houden we het samen vol!

We starten op 2 oktober | 20.00 uur | De Hof

Leeskring: Hemels groen
o.l.v. Bert Broers

In Hemels groen laten Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf zien dat God,
mens en wereld met elkaar verbonden zijn en elkaar beinvloeden. De Bijbel
is volgens hen een kritisch cormmentaar op hoe wij de samenleving
inrichten. Duurzaamheid blijkt een Bijbels thema waarbij harmonie,
eenheid en verbondenheid tussen God, de mens en de wereld centraal
staan.

Tweewekelijks, start op 14 oktober | ‘De Opgang’ in Radewijk | 19:30 uur




Wensen rondom de uitvaartdienst o.l.v. ds. Elly Veldman-Potters

Gedachten over je afscheidsdienst op papier zetten: een diepe wens maar niet
eenvoudig. Deze bijeenkomst biedt ruimte om daar samen bij stil te staan:
welke (Bijbel)teksten, liederen, muziek of rituelen passen bij jou? We
verkennen mogelijkheden en maken een begin.

12 november | 19:30 uur| De Hof

Luisterworkshop ‘Messiah’ - door CZOV Zanglust

Op deze avond neemt Zanglust ons mee op ontdekkingsreis door ‘Messiah’ van
G.F. Handel. We horen live muziekfragmenten met uitleg over de tekst en hoe
Handel die muzikaal tot leven wekt. Muzikale voorkennis is niet nodig, alleen
een open hart!

17 november| 19:30 uur | Hoftekerk | na afloop mogelijkheid tot vrije gift
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In herinnering

Gré Vasse - Kloosterman

Grietje Kloosterman werd geboren in een groot
Fries gezin in Rinsumageest. Ze leerde Cris
Vasse kennen en zo kwam ze in Hardenberg
terecht, waar ze samen werkten in de zaak. Drie
kinderen kregen ze: John, Sijtske en Alie. Daar
kwamen de schoonkinderen bij, Karin, Theo en
lege. Wat was ze dol op haar zes kleinkinderen,
die haar Beppe noemden, en wat een cadeau
dat ze achterkleinkinderen mocht meemaken.
Gré was een lieve, creatieve, kleurrijke vrouw,
die ook duidelijk kon zijn in wat ze wel of niet
wilde. Voor haar gezin van herkomst was ze een
verbinder, altijd onderhield ze het contact. Een
familiemens met heel veel ruimte in haar hart.
Wat zong ze graag, ze kende bijna alle liedjes
van Johannes de Heer. Zolang ze kon zong ze
bij Mensana. Cris en Gré waren 62 jaar
getrouwd, een hecht stel. Ze woonden fijn aan
de Bruchterweg (59), naast de kinderen, de
kleinkinderen konden makkelijk even
aankomen, die waren er kind aan huis. Na een
korte tijd van ziekenhuisopname werd duidelijk
dat ze niet meer kon herstellen. Op 21 juli

overleed zij in de
leeftijd van 87 jaar. Bij
het afscheid in de
Hoftekerk zongen we
liederen die ze had
uitgekozen, deden
kinderen en
kleinkinderen mee, en
we lazen over de Heer
die onze herder is.
Daarom hoefde ze niet
bang te zijn, bij Hem kwam ze goed terecht.
Troost en vrede wensen we Cris, de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Hotsche de Visser - de Witte

Zij werd in 1928 geboren in Wons, Friesland, als
jongste van de 11 kinderen. Er werd dus
genoeg over haar gevaderd en gemoederd. Ze
ging kramen bij haar broers en zussen en kwam
zo in Hoogeveen, waar ze Bertus de Visser
leerde kennen. Na een lange verkerings- /
verlovingstijd trouwden ze in 1955. Bertus
kreeg werk in Hardenberg als
verzekeringsagent. Ze betrokken een
woonwagen aan de Parallelweg. Vervolgens
hebben ze op meerdere plekken in Hardenberg
en Heemse gewoond en ze kregen vijf
kinderen: Wim, Hotze, Jannet, Simon en Menno.
Hotsche was een opgewekte vrouw en moeder,
ze kon goed kleding naaien en deed
vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Ook zong ze
graag in een koor. Jonge meisjes van de
huishoudschool liepen stage in haar gezin.
Kamperen op hun vaste stek in Elburg deden ze
graag, daar pasten ze ook op hun klein-
kinderen. Toen ze samen in de Vechtstaete
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woonden is haar man in
2021 overleden. Twee
jaar later overleed hun
oudste zoon Wim, en
ook schoondochter
Pouwelien is gestorven.
Hotsche's geloof was
sterk, net als haar lust
om te leven. De |aatste
periode woonde ze in
het Vechtdalhuis, waar ze het heel goed heeft
gehad. Ze stierf op 29 juli in de leeftijd van 96
jaar. In de dankdienst (voorafgaande aan de
begrafenis) in de Hoftekerk zongen we ‘O Jezus,
hoe vertrouwd en goed’ en lazen uit psalm 31,
over God als onze toevlucht en gids. We
wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind troost en vrede toe.

Ds. Elly Veldman-Potters



In herinnering

Betsy ter Maat

Op 3 augustus overleed Elisabeth ter Maat in
Nijmegen. Betsy werd 81 jaar.

Jarenlang woonde ze in Baalder aan de Kleine
Pollen. Betsy was een “stille in den lande”. Ze
viel niet op, stond niet op de voorgrond, maar
als “stille” was ze een sterke vrouw. Ze werkte
jarenlang bij de gemeente als hoofd
burgerzaken én ze was jarenlang vrijwilliger op
het Kerkelijk Bureau. Die twee sloten naadloos
bij elkaar aan. Betsy was dus nauwkeurig. Maar
ze had ook een groot, lief hart. In haar familie
was zij “de oudste zus”. Zelf is ze haar leven
alleen gebleven, maar in de gezinnen van haar
broers en zussen heeft ze een grote rol
gespeeld. Als er zorgen waren, Betsy was bij
hen! Als er plezier te vieren was: Betsy was een
hartelijke en gulle zus en tante die haar familie
graag verwende. Je kon haar als nicht tot
midden in de nacht bellen als je student was in
Groningen, ze had een luisterend en niet
oordelend oor. Dat liet ze ook zien in onze wijk
Baalder waar ze minimaal 8 jaar ouderling was.
Daar gebeurde hetzelfde: De laatste jaren

waren moeizaam. Haar geheugen liet haar in de
steek. Waar ze jarenlang zorg gaf aan haar
familie, deed die dat liefdevol naar haar. Betsy
sprak weinig over haar geloof, ze |ééfde het. In
goed vertrouwen op onze Schepper hebben we
haar op de natuurbegraafplaats bij het klooster
in Qosterbeek te ruste gelegd. Met haar hoofd
naar het oosten, waar de zon opkomt. Teken
van Christus die het Licht van ons leven is, ook
in onze dood.

Ds. Wim van der Wel

Albert Beuving

Op 7 augustus 2025 overleed op de leeftijd van
88 jaar Albert Beuving.

Hij werd geboren op 4 augustus 1937 in
Kloosterhaar. Sinds 18 februari 1997 is hij
weduwnaar van Gerda Beuving-Doldersum met
wie hij op 5 april 1963 trouwde. De
afscheidsdienst is gehouden op 13 augustus in
de Frederikskerk in Kloosterhaar. Albert was een
hartelijke man en hij liet merken dat iedereen er
zijn mag zoals hij of zij is. Wanneer je iets voor
hem deed was hij dankbaar. Dat past bij hem,
het goede geven als een uiting van gastvrijheid
en dankbaarheid, maar ook van samen zijn. Hij
ging er graag op uit, met Freddie naar een
kringloopwinkel, met Diny naar een terrasje.
Het genieten van de kleine en gewone dingen
van het leven, in eenvoud, was hem eigen. Het
is het positieve wat hem kenmerkt; en niet te
vergeten het creatieve, heel wat schilderijen
heeft hij gemaakt. Het geloof was in zijn leven
en eerder in het gezin belangrijk als leidraad

voor het leven. Het is
dat waarin Jezus de
mensen aanspreekt
tot goed leven; we
lazenin de
afscheidsdienst
enkele woorden uit
de Bergrede. Voor
zijn kinderen en
kleinkinderen zijn er
vele mooie dingen en herinneringen die zij
samen bewaren, in liefde verbonden. De
begrafenis vond plaats op begraafplaats
Sibculo.

Ds. Piet Langbroek
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Bijbelrooster september

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Maandag 1 september
Dinsdag 2 september
Woensdag 3 september
Donderdag 4 september
Vrijdag 5 september
Zaterdag 6 september
Zondag 7 september
Maandag 8 september
Dinsdag 9 september
Woensdag 10 september
Donderdag 11 september
Vrijdag 12 september
Zaterdag 13 september
Zondag 14 september
Maandag 15 september
Dinsdag 16 september
Woensdag 17 september
Donderdag 18 september
Vrijdag 19 september
Zaterdag 20 september
Zondag 21 september
Maandag 22 september
Dinsdag 23 september
Woensdag 24 september
Donderdag 25 september
Vrijdag 26 september
Zaterdag 27 september
Zondag 28 september

30

Lucas 14,15-24

Lucas 14.25-35

Psalm 33
Deuteronomium 29,1-14
Deuteronomium 29,15-28
Deuteronomium 30,1-10
Deuteronomium 30,11-20
Deuteronomium 31,1-8
Deuteronomium 31,9-18
Deuteronomium 31,19-29
Psalm 74
Deuteronomium 31,30-
32,14

Deuteronomium 32,15-25
Deuteronomium 32,26-35
Deuteronomium 32,36-44
Deuteronomium 32,45-52
Psalm 148

Lucas 15,1-10

Lucas 15,11-20a

Lucas 15,20b-32

Lucas 16,1-9

Lucas 16,10-18

Psalm 38
Deuteronomium 33,1-7
Deuteronomium 33,8-12
Deuteronomium 33,13-21
Deuteronomium 33,22-29
Lucas 16,19-31

29 september
30 september
1 oktober

2 oktober

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

7 oktober

8 oktober

9 oktober

10 oktober

11 oktober
12 oktober

Deut. 34,1-12
Psalm 127,1-5
Habakuk 1,1-11
Habakuk 1,12-2,4
Habakuk 2,5-20
Habakuk 3,1-19
Psalm 86

2 Timotels 1,1-10
2 Timotels 1,11-18
2 Timotels 2,1-13
Psalm 119,145-152
Psalm 119,153-160

Psalm 119,161-168
Psalm 119,169-176









wijk Radewijk
De Opgang 1000uur

mndag 12 ektabermm Wout Kelder

wijk Marslanden

de Matrix 9.30 uur

zondag 7 september Startzondag Ds. Yvonne
van Benthem

zondag 14 september Ds. Piet Langbroek
zondag 21 september Ds. Yvonne van Benthem,
Bevestiging en afscheid Ambtsdrager
zondag 28 september Mw. Ellen Kolthof
zondag 5 oktober Ds. Yvonne van Benthem
zondag 12 oktober Dhr. Frank Werkman,
Amersfoort

wijk Baalderveld
DeBeek10.00uur

zendag:iakmber Mw. Ellen Kolthof
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Bij de vacature na het vertrek van ds.
Noordmans is in het voorjaar van 2024, door
het moderamen Algemene Kerkenraad (AK) en
het College van Kerkrentmeesters (CvK),
begonnen met het anders nadenken over de
vervulling van vacatures bij predikanten en
kerkelijk werkers in onze gemeente. Het
werkoverleg van predikanten en kerkelijk
werkers heeft daarover meegedacht en heeft
daarover in december 2024 een brief met
voorstellen aan de AK en aan de
wijkkerkenraden gestuurd.

In die brief worden voorstellen gedaan over
clustervorming (nauwere samenwerking) van
wijkgemeenten, over een herbezinning van
taken van predikanten en kerkelijk werkers en
over het aanstellen van een jeugdwerker.
Omdat het moderamen van de AK en het CvK
dit een goede aanzet achtten, maar voor de
periode naar 2030 en daarna niet voldoende, is
in april en mei van dit jaar met het werkoverleg
van predikanten en kerkelijk werkers en met
alle wijkkerkenraden gesproken over dit thema
door een delegatie van de AK en het CvK.
Belangrijke elementen die in de gesprekken op
tafel kwamen:

- Wijkgemeentes en de pastores kijken welke
taken niet per se door voorgangers hoeven te
worden gedaan. Deze kunnen dan mogelijk ook
door gemeenteleden op zich genomen worden;
« Clustering van wijken is een optie waarbij
schaalvoordeel behaald kan worden en
presentie in de wijk, continuiteit, specialisatie
en samenwerking (ook op het gebied van
toerusting) gewaarborgd blijven en daarnaast
nieuwe kansen bieden;

- De beschikbare personele inzet niet
noodzakelijkerwijs (alleen) in willen zetten voor
pastoraat;

+ De toekomst van de kerk in Hardenberg kan
een nieuw elan krijgen wanneer een betaalde
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kracht niet alleen geestelijk verzorgt, maar juist
wordt ingezet om te bouwen aan de vitaliteit
en zichtbaarheid van de kerk in de stad;

- Op langere termijn (voor de jaren na 2030) lijkt
het steeds meer onontkoombaar dat er gezocht
dient te worden naar een passender
organisatiestructuur dan de huidige (en de
noodzaak is er om daar tijdig mee te beginnen,
zo'n proces duurt zeker enkele jaren);

« Eris behoefte om meer aandacht te besteden
aan de identiteit van de PG
Hardenberg-Heemse als geheel (meer dan
alleen de som der delen/wijken);

- Er is behoefte aan meer codrdinatie en
samenwerking op het gebied van
personeelsbeleid;

« Er wordt gedacht aan een gezamenlijke
bezinningsdag met externe begeleiding voor
alle kerkenraadsleden van de PG
Hardenberg-Heemse;

» Behalve Baalderveld lijken de andere wijken
voorstander om de huidige structuur intact te
laten (inhoudelijke zeggenschap vooral bij de
wijkkerkenraad) en de sterke verbinding tussen
wijk en predikant/kerkelijk werker zoveel
mogelijk ongemoeid in stand te houden.

Voor een daadwerkelijke start van
beroepingswerk was het belangrijk om de
jaarrekening 2024 vast te stellen, dat is in juni
gebeurd. De daarmee samenhangende
meerjarenbegroting wees in eerste instantie op
grote tekorten voor de komende jaren, in de
vorm van realistische en verantwoorde
bijstellingen kan er een solvabiliteitsverklaring
aangevraagd worden voor één volle
formatieplaats. Hoe dat ingezet wordt op de
vacatures in de wijken Centrum en Baalder is
nog niet ingevuld.

Met deze stand van zaken bent u op de hoogte
en werken we samen verder.

Jan te Bokkel, Scriba AK PG Hardenberg Heemse
scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl



Giften/Collecten

Ontvangen giften t/m 18 augustus 2025

Ontvangen via: Bestemming Bedrag

Martijn van Breden Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Siny Betting Wijkfonds Heemse € 15,00
Janny Meilink Wijkfonds Heemse € 10,00
Anoniem Wijkfonds Centrum € 25,00
Mevrouw Snel-Vossebeld Wijkfonds Heemse € 10,00
Gerrie Pullen Wijkfonds Heemse € 20,00
Gerrie Pullen Wijkfonds Heemse € 20,00
G. Steenbergen Wijkfonds Heemse € 20,00
ds. Geralda Rohaan Wijkfonds Heemse € 15,00
ds. Geralda Rohaan Bloemenfonds Heemse € 20,00
Geke koopman Wijkfonds Centrum € 10,00
Herman Timmer Gift voor de Kerk (PGHH) € 500,00

"€ 685,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Collecten:
Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
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De Hof: nieuwe ontwikkelingen!

Inmiddels zijn we een aantal maanden
onderweg met “De Hof, Huis van Verbinding”. In
dit artikel willen we vertellen waar we mee
bezig zijn en waar we verder mee gaan!

Schermen!

Wie De Hof binnenkomt ziet direct al een
scherm! Daar komen alle activiteiten digitaal op
te staan. Loop je verder bijv. naar de grote zaal,

dan zie je een giga-scherm. En loop je alle zalen
door, dan zul je zien dat er overal schermen zijn.
Waar zijn die voor? Wel, het is sowieso handig
voor allerlei vergaderingen die vanuit de kerk
zélf worden georganiseerd. Je kunt je computer
z6 aansluiten. Maar overdag staan onze zalen
vaak leeg en daar gaan we verandering in
brengen. We proberen commerciéle partijen
(zoals bijv. de gemeente Hardenberg) uit te
nodigen om vergaderingen/conferenties enz. in
De Hof te organiseren. Dat heeft twee doelen:
om te beginnen verdienen we daar geld mee!
We weten allemaal dat er tekorten zijn in onze
exploitatie. Op deze manier boren we extra
inkomsten aan om die tekorten kleiner te
maken en misschien zelfs wel op te lossen. Dan
houden we meer geld over voor onze
organisatie! Dat zou prachtig zijn!

Maar de tweede reden is ook belangrijk: we
willen proberen steeds meer kerk in en voor de
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samenleving te zijn en op deze manieren
krijgen we allemaal mensen binnen de muren
die er anders niet zouden zijn. Zo wordt de kerk
“minder wereldvreemd en meer plek voor veel
mensen”.

Het café, de ontmoetingsruimte

Café? Misschien hebben jullie al wel gezien dat
de kosters de plek rond de bar gezelliger
hebben gemaakt. Dat wordt straks nog mooier.
Er zijn plannen die nu worden uitgewerkt om
het daar gezelliger en mooier te maken.
Waarom? Wel omdat we de kerk-De Hof- graag
als warm huis voor mensen zien. En in zo'n huis
moet het er wat gezellig uitzien. Inmiddels zijn
er twee morgens waarop de kerk én het café
open is. Er ontstaat “reuring”: er komen mensen
koffie drinken, de Stuw geeft er open morgens,
er komen mensen in de kerk een kaarsje
branden, er komen mensen lunchen, er komen
mensen een gesprek voeren met een dominee!
Vooral de donderdag loopt als een trein! De
maandag loopt minder, dus daarom wordt
erover gedacht om van de maandag over te
stappen op de dinsdag. Dan is De Hof dus open
op dinsdag en donderdag van 10.00-14.00 uur.
Maar, niet schrikken, als de kosters er zijn —en
die zijn er vaak — kun je uiteraard op andere
dagen ook een bakkie doen! Maar dan is er
geen lunch.... Het broodje gezond is een
aanrader, de uitsmijter ook! Kom eens kijken!!
Doen!

De open avonden “Hoftalk”

In mei was er de eerste avond van “Hoftalk”. Wat
is dat ook al weer? Wel vanuit “zin-in” worden
deze avonden georganiseerd. Bart Gooijer —
psycholoog in Hardenberg en vriend van onze
gemeente — houdt gesprekken met mensen
over “gevoelige onderwerpen”. De eerste keer
ging het met de burgemeester over polarisatie.
Het is de bedoeling dat we 3 tot 4 avonden op



jaarbasis gaan houden. De volgende zal zijn in
oktaber, let op de berichten! Het gaat erom dat
we een onderwerp met elkaar bespreken waar
heel verschillend over wordt gedacht én dat we
dan leren om elkaar te begrijpen. De Hof, Huis
van Verbinding!

We willen ook telkens exposities in De Hof
krijgen. Op dit moment is er de foto-expositie
van het foto-collectief uit Hardenberg. Allemaal
gave foto’s gemaakt door plaatselijke
fotografen. Dat loopt tot eind september.
Daarna komt er vanaf 11 oktober een nieuwe,
bijzondere tentoonstelling. Het éne deel wordt
verzorgd door cliénten van Baalderborg, het
andere deel is een expositie over 80 jaar
bevrijding in Hardenberg. Hermanna Dogger en
Rianne Leemhuis zorgen telkens dat er nieuwe,
aansprekende exposities zijn.

Frank Kaman organiseert telkens met
Jan-Maarten Veurink van de Voorveghter dat er
in de Hoftekerk aansprekende
theatervoorstellingen zijn, die passen in het
karakter van en bij de identiteit van de kerk. Op
16 december zal Anuna optreden. Zij waren al
eerder in de kerk en dat belooft een prachtig
kerstconcert te worden!

Er staat nu al een kleine boekenkast waar
mensen boeken uit kunnen halen én in kunnen
doen. Die gaan we uitbreiden. Het is de
bedoeling dat er folders in komen te staan van
maatschappelijke organisaties als “samen doen”
enz. Een beetje wat je ook in de bibliotheek
hebt. Zodat mensen die maatschappelijke
steun zoeken die kunnen vinden. Tegelijk gaan
we in die kast ook een aantal boeken/folders
zetten die mensen helpen — die dat willen — op
het spoor te komen van wat geloven voor hen
zou kunnen betekenen. Dat doen we samen

met wijkkerkenraad centrum, de vaste
“bewoners” van De Hof.

En daarbij: uiteraard blijft de “te-geef-kast”,
mensen die het krap hebben kunnen eten enz.
uit de kast halen. En mensen die wat over
hebben..., die kunnen het erin zetten!

Misschien hebben jullie wel “de banners” gezien
met daarop “De Hof". We timmeren bijna
letterlijk aan de weg. Wat ook gaat veranderen:
als je vanaf het gemeentehuis straks naar De
Hof kijkt, zul je zien dat we letterlijk en figuurlijk
meer in beeld zijn. Er komt een heel groot logo
op het raam boven de ingang van De Hof. Als
straks “het café” klaar is, dan gaan we een
moment prikken voor een feestelijke
(her)opening.

Wie dit verhaal leest, ziet dat er namen worden
genoemd van diverse mensen uit diverse
wijken. Bij “de open morgens met lunch” zijn
wel 20 vrijwilligers betrokken: een aantal uit de
NGK en een aantal van ons. Dat is “De Hof, Huis
van Verbinding” in de praktijk! Als je denkt: ik
wil ook iets doen, lijkt me leuk, meld je aan. Dat
kan in eerste instantie het beste bij Jan Hallink,
onze beheerder van De Hof. Vanuit alle wijken
dus..., daarom gaan we de namen van de zalen
ook veranderen. Niet meer “zaal 1, 2 enz.” Maar
“Centrum”, "Heemse”, “Marslanden”, “Baalder”,
“Baalderveld” en “Radewijk”. Omdat het een
huis is voor heel Hardenberg en voor ons
allemaal!

Namens de stuurgroep,

Wim van der Wel
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Expositie
. DE Fotocollectief
'@ & HOF Hardenberg

Huis van verbinding

Lage Doelen 5, Hardenberg
voorheen De Schakel (Hoftekerk)

van 10 juli tot 29 september




MM\ contactgegevens
@ colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van oktober uiterlijk
maandag 22 september 2025. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
coordinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 39



Open Kerk samenzang

%l —-_,«” Stephanuskerk

“Glorie aan
God"

Zondag 28 september
Collecte: 2025

Stichting Marianne Center

ledereen van harte welkom




